UITGEVOERDE AKTIVITEITEN
SUPPORT 4 ASIA
2019

De uitgevoerde aktiviteiten laten zich het best vastleggen aan de hand van de reisverslagen
van de twee uitgevoerde bezoeken aan Gambia en Azié in 2019.

Zoals vastgelegd in het per dec 2019 aangepaste beleidsplan 2014 e.v. zal Myanmar in een
soort afbouwfase gaan en zal de mogelijkheid bezien wordem om wellicht het een en ander
in Afrika en met name Gambia uit te voeren.

Reis GAMBIA 20/27 februari 2019
Dit jaar voor het eerst een reisje naar Afrika gemaakt.
Het wordt een redelijk goedkoop reisjes met Tui reizen naar Gambia van 20 t/m 27 februari
2019.
Ik bezoek met 2 zussen hun geboorte dorp 1 %2 uur rijden het land in met een taxi maar niet
voordat er inkopen gedaan worden op de markt voor de mensen aldaar.
Het worden 4 balen van 50 kg rijst, 2 grote balen met uien, 25 liter kookolie, 10 liter van
spul waarvan ik echt niet heb begrepen wat het is en verder een hoop specerijen en
gedroogde vis .
Daarnaast voor het plaatselijke schooltje een hoop schriften en pennen en lollies voor de
kinderen .
Verder maak ik nog 2 excursies één een beetje het binnenland in en terug via een
vissersdorp aan de oceaan en de andere naar het James eiland in de Gambia rivier .
Op dit eiland werden de gevangen slaven gevangen gehouden om later naar het
Amerikaanse continent verscheept te worden. Blijft een onvoorstelbaar gebeuren uit onze
geschiedenis.
Conclusie over dit land
Een zeer vriendelijke maar ook zeer arme bevolking met helaas GEEN toekomst.
Verder letterlijk en figuurlijk het afvalputje van Europa oude auto's ijskasten en verder van
alles wat nog bruikbaar is.
Landbouw lijkt haast onmogelijk zandgrond waar alleen wat pinda's groeien zelfs rijst wordt
geimporteerd.
Ik denk niet dat het in de toekomst bij dit ene reisje zal blijven. Ik blijf contact houden met
de 2 zussen.

Reis April/Mei 2019 bezoek Azié

Myanmar
Vlieg wederom met China Southern via Vietnam voor 10 dagen naar Myanmar.
Dit bezoek versterkt mij dat de gekozen afbouw van onze aktiviteiten in Myanmar de juiste
is.
Mijn vrienden aldaar verliezen meer en meer de grip op de in het verleden uitgevoerde
projecten. Wel dient vermeld dat het allemaal in het verleden afgeronde projecten zijn die nu
geheel doorgang vinden onder leiding van de eigen lokale bevolking of van de Monniken in
de kloosters.
Ook voor de wat kleinere hulpverlening zie ik geen mogelijkheden meer en aansluiten bij
het absurde donatiepatroon aan de monniken zekere niet.
Wel bezoek ik nog het Myttiya Mon Educational Centre (De Oude Engelse Leraar) met zijn
hostel en weeshuis voor kinderen en jonge meiden uit bergdorpen om hier door te kunnen



leren. Zeer goed lokaal georganiseerd en zeker een donatie meer dan waard.
Ik reis in één dag van Inle Lake via Yangon voor 3 nachten naar Bangkok en vervolgens met
het busje naar Siem Reap Cambodja .

Cambodja
Siem Reap
Ik bezoek met de plaatselijke programmaleider van de cdo organisatie de
Moeder met 7 kindertjes
De moeder is met een aantal kinderen thuis de oudste twee komen later op de fiets van
school.Toch fijn om te weten dat ook de oudste twee een meid van 16 jaar en een jongen
van 15 naar school gaan en niet uitwerken worden gestuurd. Moeder heeft het in de hand De
boel is zeer netjes opgeruimd en schoon en de kinderen gaan naar school een paar zelfs naar
Engelse les. Fijn om te zien dat onze maandelijkse ondersteuning goed gebruikt wordt. Wel
laat Cheng weten dat de kinderen groter worden meer eten en er nu ook twee kinderen meer
naar school gaan met kosten voor schoolkleding etc en vraagt om een kleine verhoging van
onze maandelijkse bijdrage. Ik verhoog onze bijdrage en laat het benodigde bedrag voor het
komende jaar achter.
In het verleden is er een toilet gedoneerd aan de familie maar nooit afgebouwd. Het is nu
een hurktoilet in de vrije ruimte met een paar takken in de grond en een stuk doek als
privacy. Ik besluit een extra donatie achter te laten om het fatsoenlijk af te bouwen.
Meisje doorleren
De vorige keer was het meisje in Siem Reap om werk te zoeken de familie vond dat
doorleren niet belangrijk. Cheng met de schooldirecteur samen wisten het meisje weer over
te halen om weer naar school te gaan.
Welnu er schijnt in Siem Reap iets met een jongen gebeurd te zijn wat ook in het dorp
bekend is geworden waardoor de naam van het meisje dusdanig is beschadigd dat haar
toekomst weg is. Ze zal hier nooit meer een partner kunnen vinden. Dan is er maar één
oplossing direct gaan trouwen met die jongen en dat is ook gebeurd .Het meisje is twee
maanden geleden getrouwd en van school af . Voor ons onvoorstelbaar dat dit anno 2019
nog gebeurd. Maar met dit gegeven houdt het dan ook voor ons op om nog verder te
ondersteunen, zeer verdrietig.
De Woodman
Cheng is een handige kerel en komt gelijk met een alternatief voor de maandelijkse
ondersteuning van dat meisje. De woodman . Dit is een zeer eenvoudige man die geestelijk
wat minder begaafd is en dagelijks op een oud fietsje ver weg het bos in gaat om brandhout
te zoeken om later in het dorp te verkopen en zo zijn gezin te onderhouden.In het verleden
dit gezin al eens een enkele keer ondersteunt. Een maandelijkse ondersteuning voor dit
gezin zou zeer welkom zijn. Ik besluit de maandelijkse bijdrage van het meisje nu aan de
Woodman te doneren en laat het benodigde bedrag voor het komende jaar achter.

Cambodja Takeo

Ik reis met het busje door naar Phnom Penh om vandaar uit het dorpje Champeij in Takeo te
bezoeken alwaar een familie namens de cdo organisaties een gratis naaischooltje voor jonge
meisjes en gratis Engelse lessen verzorgd maar ook ondersteuning verleend aan de armsten
van het dorp.

Ik word opgehaald met de tuk tuk en heb een fijne ontvangst in Champeij door de familie.

Huisje en Toilet Bouwen in Champeij



Jaap en Jan zijn 2 Nederlanders die ook in samenwerking met cdo wat hulp verlenen in
Cambodja. Begin maart met hen en cdo geregeld om voor een echt armlastig gezin een
nieuw huisje met toilet te bouwen en de kosten hiervan zijn in februari aan het cdo
overgemaakt. Jaap en Jan hebben de bouw hiervan begeleid.

Het is een heel stevig huisje geworden wat in onze ogen niet de schoonheidsprijs krijgt. Ik
denk dat ze o.a.de ramen zijn vergeten maar het heeft wel een sterke betonnen fundering en
een hardhouten constructie voor een duurzaam bestaan. Helaas is wel net voor de bouw de
moeder van het gezin overleden en nu woont een tante met haar kinderen ook in het huis om
voor de achter gebleven kinderen te zorgen.

Naaischooltje en Engelse Les

We gaan in het volgende dorp inkopen doen voor het naaischooltje stoffen garens ritsen en
dergelijke en vervolgens naar de markt voor boeken schriften pennen en dergelijke voor
Engelse les. Daarnaast zijn er 4 naaimachines voorzien van een nieuwe motor die kapot
waren.

Voedselpakketten

Ook is het voor ons hier te doen gebruikelijk dat we een aantal voedselpakketten uitdelen
aan de meest arme mensen in het dorp.

Ditmaal worden het er 15 . In zo'n pakket gaan noodles sauzen zeeppoeder kookolie etc
daarnaast bij elkaar 4 balen van 50 kg rijst.

De jongste dochter van de familie die de drijvende kracht achter dit alles is heeft uit eigen
initiatief een Engels klasje gestart in de leeftijd van 6 tot 10jaar en is een nichtje aan het
opleiden om deze Engelse lessen te geven.

Reisverslag Gambia van 13 sept t/m 24 sept 2019

Na de vorige reis in februari wat onderzoek gedaan naar organisaties die op kleine schaal in
hetzelfde gebied hulpverlenen in Gambia om wellicht wat projecten van hun te bezoeken.
Ik probeer met een organisatie in contact te komen maar keer op keer geen of slechts
summier contact. Na aankomst probeer ik het nog een keer bij hun plaatselijke organisatie
maar dat loopt ook niet naar wens.

Moet dan toch mijn eigen plan trekken en ga met een van de zussen van de vorige keer
wederom naar hun dorp met wat ondersteuning in de vorm van 150 kilo rijst 2 grote balen
uien 30 liter kook olie tweedehands kleding voor de kinderen 3 geslachte kippen etc

In de directe omgeving van de familie lopen daar zo'n 15 a 20 kinderen rond in de leeftijd
van één jaar tot 13 jaar. De enige die naar school gaat is een meisje Lisa van 13 jaar

Het niet naar school gaan is enkel een geld kwestie. Het dagelijks leven is gericht op
overleven waarin geen ruimte (GELD) is om de schoolkosten te dragen voor schoolgeld
uniform schoenen boeken etc.

Ik schrik hier toch wel van, zo ontstaat een generatie zonder zelfs de basaalste opleiding
(lezen en schrijven) dus zonder toekomst.

Terug in het hotel bespreek ik de situatie met een van de zussen en probeer een oplossing te
vinden voor een zestal kinderen in de schoolleeftijden van 3 kinderen voor het primair
onderwijs en 3 kinderen voor de nursery school.

Als je dit wilt ondersteunen moet je wel continuiteit bieden over een aantal schooljaren en ik
weet niet zeker of ik elk jaar naar Gambia kan reizen.

In deze gesprekken kom ik erachter dat er iemand van een Nederlandse organisatie 2 4 3
maal per jaar jurken en andere afrikaanse spulletjes bij haar koopt om in Nederland op



braderieén etc te verkopen voor hun eigen organisatie CHEF ( CHildren Education
Foundation) uit Oosterbeek.

Ik neem vanuit Gambia contact met hen op en kan afspraken met hen maken om continuiteit
te bieden in de school ondersteuning voor het geval dat ik onverhoop een jaar niet naar
Gambia kan reizen.

Voor nu laat ik voldoende geld achter om de schoolgelden voor komende jaar en
schoolkleding rugtassen etc te kunnen aanschaffen en zie later daarvan de rekeningen en
foto's.

Terug in Nederland breng ik een bezoek aan de voorzitter van die stichting en geef zijn
stichting CHEF nog een stevig donatie voor een nieuw dak voor een schooltje in Gambia.

Reisverslag Azié Nov/ Dec 2019

Myanmar Inle Lake

Ik reis via Vietnam naar Myanmar en tref een rustige situatie aan hetgeen mij het gevoel
geeft dat de ingeszette weg om hier de aktiviteiten af te schalen de juiste is.

Mijn vrienden hebben geen of nauwelijks nog contact met de in het verleden uitgevoerde
projecten en geen interresse meer voor nieuwe kleine of grotere hulpverlennings aktiviteiten
Wel krijg ik informatie dat de Bergkliniek in het verleden gebouwd in Le Mon Kwe nu
geheel overgenomen is door de overheid die daar nu de juiste gezondheidszorg aan de
bevolking biedt. Het gedoneerde gebouw wordt gebruikt waar het voor bedoeld is

De plaatselijke commune hebben het eigendom van ons gebouw overgedragen aan de
overheid die dan ook verantwoordelijk is voor de dagelijkse exploitatie Staf en medicijnen
en het onderhoud. Ik ben er blij mee het geeft continuiteit voor de langere termijn

Ook bezoek ik nog De Oude Engelse leraar met het Hostel voor de meiden uit de
bergdorpen om door te leren en een aantal echte wezen Een goede sfeer schoon en
georganiseerd zeker een donatie waard

Ik reis via Yangon en Bangkok door naar Siem Reap in Cambodja .

Cambodja Chuk .

Ik bezoek de voorzitter van de Cambodjaanse tak van de CDO organisatie en maak via hem
een afspraak met de programmaleider in het dorpje Chuk

Met hem bezoek ik de twee door ons ondersteunde gezinnen

Woodman

Een erg simpele man die met hout sprokkelen in het bos zijn gezin probeert te onderhouden
Wel nu een of andere voodoo man is langs geweest en gezegd dat er boze geesten wonen in
zijn door andere recent opgeknapte huisje, Resultaat is dat er NIET meer gewoond mag
worden en nu wonen ze weer in bij elkaar geraapt krot van een huisje achter de afgebroken
woning, Voor ons onvoorstelbaar maar anno 2019 nog steeds bestaand. Voor ons geen
mogelijkheid iets te veranderen maar blijven wel door gaan met de maandelijkse donatie aan
eten. De vorige keer al gedoneerd voor het gehele jaar.

Moeder 7 Kindertjes

Zoals gebruikelijk keurig schoon Moeder is nu geld verdienen met rijstoogsten ver in de
bergen de kleinsten worden verzorgd door grootmoeder met hulp van de oudere kinderen.
De oudste dochter is na de secondaire school door gegaan naar Highschool en de oudste
zoon zit in een programma om Monk te worden.



Heel fijn om te zien dat de maandelijkse ondersteuning werk en deze kinderen nu ook een
kans krijgen zich verder te ontwikkelen. De oudste twee hadden ook uit werken gestuurd
kunnen worden

Ik laat een extra donatie voor de oudste dochter achter voor betere schoolkleding boeken etc
nu ze op Hihgschool zit.

Cambodja Takeo

Vanuit Phnom Penh ga ik naar Champij in Takeo provincie en neem wat te snoepen mee
voor de naaischool leerlingen

Worden wederon allerhartelijkst ontvangen door de familie aldaar en bezoeken het zeer
goed draaiende naai schooltje waar zo'n 13 jonge meiden leren naaien.

Zoals gebruikelijk gaan we inkopen doen voor de naaischool,stoffen ritsen knopen garens
etc en vervolgens voor de Engelse lessen, boeken pennen maar ook 2 nieuwe white boards
voor het les lokaal.

Er zijn plannen om de beste leerlingen na de opleiding te helpen met het starten van een
eigen zaakje door het beschikbaar stellen van een naaimachine met de daarbij behoorde
attributen stoffen en garens etc wellicht een kans voor ons om dit in de toekomst te
finnancieren

Als we terug komen heeft de moeder een 12 tal voedselpakketten samengesteld voor de
allerarmsten van het dorp die geeen eigen inkomen hebben. Het bestaat uit rijst , noodles
bakolie kruiden sauzen etc en 12,5 kilo rijst per pakket.

Bouw van Toiletgroep van 4 toiletten

In de voorbereiding van deze reis al met het CDO de bouw van een toiletgroep van 4
toiletten in gang gezet en het geld overgemaakt naar de cdo organisatie

Deze toiletgroep is voor een primarie school met zo'n 250 kinderen waar GEEN toiletten
zijn. De kinderen zijn nu aangewezen op de struiken en bossages rondom de school.
Tijdens het bezoek wezen kijken en de toiletten zijn al in een vergevorderd stadium..



