Uitgevoerde activiteiten Stichting Support 4 Asia 2018

De uitgevoerde activiteiten 2018 laten zich het best omschrijven aan de hand van
de reisverslagen van de 2 uitgevoerde reizen in 2018.

Reisverslag van April Mei 2018
Dit keer weer met China Southern Airlines gevlogen naar HCMC
Ik vertrek een beetje ziek en bij aankomst 2 dagen in bed met een griepje
Daarna goede dagen in Vietnam alleen langer dan gepland .
Bij het in checken van HCMC naar Yangon blijkt mijn visa niet in orde,de laatste 6
van mijn paspoort nr ontbreekt op mijn approvol letter.
Oplossing is een nieuw visum hier in HCMC aanvragen en tickets om boeken dan
wel nieuw kopen.
Ik krijg het binnen 3 uur voor elkaar met de hulp en wifi van het consulaat om het
nog voor 12:00 uur ingeleverd te hebben en dan maar 7 dagen wachten op een
compleet nieuw visum.
Reisschema aangepast nu aan begin een week langer in HCMC en terug daar maar
een week minder, het is niet anders
Na een week wachten en een nieuw visum een goede vlucht naar Yangon.
Ik kom op vrijdag aan en Mee Mee en Ko Aungh zijn dan ook in Yangon. Dinsdag
moeten de documenten voor hun Schengen visum gecontroleerd en ingeleverd
worden ter beoordeling door de ambassade . Daarna met de auto naar Nyaung shwe
aan het Inle lake .
Verder praten we veel over de trip naar Europa van Mee Mee en Ko Aung voor a.s.
Zomer. Daarnaast gaat het hun financieel ook goed dat ze zich dat kunnen
veroorloven.

Projecten Myanmar

Door mijn wat verkorte bezoek aan Myanmar en het Waterfestival van 4 dagen
GEEN bezoeken gebracht aan

Da Ma Wi Do weeshuis van de 3 oude dames (één over)

Le Mong Kwe Medische hulppost in bergdorp

Shwe Tan Taung weeshuisklooster in Ayethaya.

Wel informatie dat het de vorige keer gedoneerde nieuwe dak voor dit klooster de
Monk en Ko Aung op elkaar hebben zitten wachten waardoor de dakplaten voor het
nieuwe dak nog op een stapel liggen te wachten om gemonteerd te worden . Wordt
a.s.a.p. aan begonnen

Wel bezocht

Seitha Thuka Weeshuis klooster

We hebben nog een dag voor het waterfestival en gebruiken die voor een bezoek aan
Seitha Thuka. weeshuis klooster. Er is duidelijk vooruitgang van het nieuwe



onderkomen voor de meisjes, het dak zit er op een enkele dakplaat na op, de muren
zijn allemaal aangesmeerd en de definitieve vloeren zijn gestort. Zo ook is de was
gelegenheid voor de meiden bij het gebouw klaar. Rest nog het plaatsen van de ramen
en deuren de heleboel schilderen en elektriciteit aanleggen.

Ik laat het laatste gedeelte van mijn toegezegde donatie voor het nieuwe onderkomen
achter. De eventuele tekorten komen ten laste van Princess Garden Hotel

Dit zal waarschijnlijk wel het laatste project van ons in dit weeshuis klooster zijn
MAAR de meiden krijgen een goed en nieuw onderkomen met hun eigen beschermde
wasgelegenheid en daar ging het uiteindelijk om.

Myita Mon weeshuis ( de oude Engelse Leraar )

Na het waterfestival bezoek ik nog even het Myitta Mon Educatie Center van de oude
overleden Engelse Leraar .Ondanks het waterfestival tref ik toch een 20-tal kinderen
aan en de oudere vrouw die voor ze zorgt en mij direct herkent en vriendelijk
ontvang. Ze haalt er twee meiden van een jaar of 16 bij die al behoorlijk Engels
spreken en zo wordt het nog een heel fijn bezoek .1k laat een gepaste donatie achter
De meiden weten wel een ontvangstbewijs uit te schrijven alleen getallen zijn wat
moeilijk en ze schrijven 10, 1.p.v. 100 duizend lokale munteenheid op . Ik zie het te
laat het zei zo.

Donatie aan Quderen

De vorige keer de helft van een donatie ceremonie voor ouderen in de vorm van
traditionele medicijnen voor onze rekening genomen. Achteraf blijkt dit niet
voldoende te zijn, Dit maal een aanvullende donatie hiervoor.

Cambodja

Siem Reap / Chuk

Via 2 nachten Bangkok reis ik door naar Siem Reap in Cambodja

Hier zijn de verkiezingen op komst ( juli a.s ) en dat geeft zeker in de dorpen
spanning waardoor we een pas op de plaats moeten maken voor het bouwen van wat
grotere dingen . Zelfs met bekenden wordt NIET over politiek gesproken.

Alle oppositie is verboden en je ziet veel meer gewapende militairen op straat.

Jan van de CDO organisatie is in Phnom Penh maar ik krijg contact met Cheng de
programma leider hier in Chuk van de CDO en ik maak met hem een afspraak om het
een en ander te bezoeken.

Laat mij ophalen met de tuk tuk bij mijn hotel en bezoek met Cheng de volgende
dingen .

Gezin met 7 kindertjes

Er zijn er 4 thuis de rest op school en de moeder is op het land wat geld verdienen
De oudste van een jaar of 14 pas een beetje op en gaat 's middags naar school .

Het ziet er keurig schoon en netjes uit . Ze zijn zuinig op hun nieuwe huisjes met hier
en daar een plantje als decoratie . Goed te zien dat met het gedoneerde goed wordt
om gegaan.

In het afgelopen jaar hebben zij een maandelijkse ondersteuning van ons gehad.



Zonder dat gaat deze vrouw met de kindertjes het niet redden. Ik besluit dit ook voor
het komende jaar te doen .

Gezin met 4 kinderen en oudste dochter doorleren

Een jaar geleden gestart met een maandelijkse ondersteuning van de dochter om deze
door te laten leren op High school anders niet naar school en moet ze gaan werken
Toen ook voor het gezin een nieuw huisje gedoneerd .Wel nu het huisje is heel netjes
geworden. Ik krijg nog even een kapotte waterpomp te ziet zo van dan geef jij wel
een nieuwe maar dat mogen ze zelf oplossen of water halen bij de buren.

Ik ontmoet even later bij de school de dochter die heel hartelijk en dankbaar
overkomt voor datgene wat we voor haar doen. Ik overleg met Cheng wat te doen
voor het komende jaar en hij zegt dat de donatie echt gebruikt wordt om deze
leergierige jonge meid op school te houden. Ik besluit om de ondersteuning per
maand het komende jaar te continueren.

Ook heel fijn is dat de uitbreiding van de plaatselijke High school met 3 leerjaren
door gaat en deze jonge meid de volgende jaren gewoon in het eigen dorp haar High
school kan af maken.

Takeo

Ik reis door naar Phnom Penh en ga met de Tuk Tuk van Reth 2 uur heen 2 uur terug
naar Takeo. Ik neem wat koek en chip voor de meiden van het naaischooltje mee

De ontvangst is wederom zeer hartelijk door de familie Vader Moeder dochter
Sokhlay die lerares van met naai schooltje is en dochter Kim Lang die 4 uur per dag
Engelse les geeft, de vrijwilligers begeleid en de overige dingen hier regelt voor de
CDO organisatie. Daarnaast studeert ze in het weekeinde Engels aan de universiteit
van Phnom Penh O ja 19 jaar oud en een fantastische meid en de zoon Reth de Tuk
Tuk driver.

Ik ga met de dames Sokhlay en Kim Lang in de tuk van Reth in een volgend dorp
inkopen doen voor het naai schooltje Stoffen garen naalden ritsen etc en voor de
Engelse lessen pennen boekjes en schriften etc

Als we terug komen heeft de moeder een tiental voedselpakketten klaar gemaakt voor
de allerarmsten hier in het dorp( Rijst visolie,sausen , noodles zeep etc)

Diegene die geen land hebben en dus geen eigen inkomsten kunnen genereren krijgen
een zogenaamde armenkaart en komen in aanmerking voor zo'n pakket.

Samen met Kim Lang en Reth brengen we nog 6 pakketten weg de rest doet Kim
Lang later alleen

Verder zei vermeld dat het gebouw van het naaischooltje steeds slechter wordt . Het is
gebouwd van Palmbomen hout wat het slechtste hout is wat er bestaat . Het gaat op
het lijstje van mogelijk nog te doen in de toekomst.

Tussen de twee reizen door
Een maand na mijn terugkomst krijg al het bericht dat het naai schooltje gedeeltelijk
is verwoest door een storm . Ze lappen het weer een beetje op maar er moet wat
gebeuren helemaal nieuw of renoveren
In overleg met het CDO in Eindhoven ( Rita ) besluiten we een geheel nieuw gebouw



te bouwen. Wij als Support 4 Asia nemen de helft van de kosten voor onze rekening.
Het wordt een duurzaam gebouw met betonnen fundering met daarop een geheel
stalen constructie met kunststofplaten als wand en een geheel betegelde vloer. Het
kost wat maar maar dan heb je ook wat voor langere tijd.

Reisverslag Oktober November 2018

Ditmaal eind september al vertrokken daar ik op tijd,eind november, terug wil zijn
1.v.m. de zwangerschap van mijn schoondochter.

Ik vlieg wederom met China Southern naar Vietnam en na 10 dagen door naar
Myanmar.

Myanmar algemeen

Al vele malen gezegd maar er wordt hard aan de infrastuctuur gewerkt. Zelf nu
goede geasfalteerde regionale wegen met strepen voor scheiding tussen brommers en
auto's . Het schoolsystem blijft echter hopeloos achterlopen en alleen met extra te
kopen bijlessen kun je een redelijke vervolgopleiding starten. Nu is er het Daw Pau
Oo festival waarbij de mensen uit de bergdorpen naar Naung Shwe komen en dan zie
ik zoveel jong mensen met nagenoeg geen opleiding waar zijn over een aantal jaren
de banen voor deze jongelui ?

De projecten in Myanmar

Miyatta Mon Educational centre

Hier verblijven kinderen uit de bergdorpen om hun school af te maken wat in de
bergdorpen maar tot de derde klas lagere school kan.

het functioneert nog steeds erg goed de jonge lerares Engels is er ook nog steeds die
de jonge meiden niet alleen Engels leert maar ook een beetje weerbaar maakt voor de
toekomst. Een donatie van ons meer dan waard. Ze krijgen ook ondersteuning van
Care for Children van wijlen Cor Visser en Nila uit Duitsland. Het geef mij nog
steeds een goed gevoel hier een beetje te ondersteunen.

Da Ma Wi Du weeshuis De Oude dame

Een zeer goed georganiseerd weeshuis opgezet door 3 oude dames waarvan er nog
een in leven is. Dit keer wel even bezocht en ze blijft het opmerkelijk goed doen
zeker gezien haar leeftijd van 86 jaar Een donatie van ons waardig

Le Mong Kwe Kliniek in Bergdorp
Niet bezocht geen informatie Geen donatie

Shwe Taung Tan Weeshuis in Ayethaya

Hier in het verleden ons eerste grote gebouw gedoneerd

Een jaar geleden was renovatie van het dak noodzakelijk en hiervoor toen een
voldoende donatie achtergelaten.

Wel nu na een jaar is het nieuwe dak aangebracht. Het zijn knal blauwe mooie
golfplaten geworden. Geduld blijft een schone zaak hier. Ko Aung is niet geheel



tevreden met de wijze waarop maar dat is zijn uitdaging. Het zit erop en dat is voor
mij voldoende.

Seitha Thuka Weeshuis.

Na een proces van enkele jaren is eindelijk ons gedoneerde gebouw met
wasgelegenheid voor de meiden af (?7?)

Het gebouw is helaas afgeraffeld. Moesten er na de laatste keer nog ramen en deuren
in en geschilderd wel nu er zitten deuren in maar geen deurkrukken of anderszins zo
ook niet voor de ramen,Geschilderd moet er nog worden en geen plafond je kijkt zo
tegen de dakconstructie er zijn geen hekken geplaatst voor de galerij

Aan de voorkant zijn geen ramen maar met half glazen deuren goed op te lossen. Is
niet gebeurd en het zijn nu erg donkere ruimtes geworden . Ze worden nu gebruikt
als slaapzalen maar ook om les te gegeven.

Wat wel erg mooi is dat we een lokaal minder gebouwd hebben ten behoeve van een
mooie wasgelegenheid voor de meiden naast het gebouw . Deze is erg mooi en
functioneel geworden afgeschermd van buitenaf en overdek zoals het behoord voor
voldoende privacy voor de meiden.

De monk laat ons nog plannen zien voor een nieuw twee verdiepingen gebouw van
tussen de 40.000 en 50,000 duizend dollar. Zeker gezien het verleden nu even
helemaal niets meer hier. Ik geef voor de relatie nog een kleine donatie en dat is het

Afsluitend Myanmar

Je ziet dat Ko Aung de controle op het proces kwijt is. Het aanvaarden van
andermans gedachten en ideeén is voor hem onmogelijk. Alleen zijn gedachten en
ideeén zijn de juiste. Hierdoor kunnen werklui nooit hun werk goed doen en willen ze
niet meer voor hem werken. Onze reis door Europa heeft dit voor mij ook bevestigd.
Een conclusie hiervan zou mogelijk zijn dat dit wellicht ons laatste (grote) project in
Myanmar zal zijn. Kleinere algemeen ondersteunende dingen zoals voedsel en/of
kleding voor het arme deel van de bevolking daarvoor is van hun kant ook geen
interesse meer. Ik ben dan ook blij dat ik in het verleden bij de start van de stichting
niet alleen Myanmar heb gekozen maar ook uitdrukkelijk Cambodja heb betrokken.
Zeker gezien bovenstaande wordt het de komende tijd echt afwachten hoe de dingen
verder gaan verlopen maar we dienen rekening te houden met het afbouwen van onze
activiteiten in Myanmar en ons voorlopig te concentreren op Cambodja.

Cambodja

SiemReap

Na 3 nachten Bangkok doorgereisd naar Siem Reap Cambodja.

De volgende dag bezoek ik Jan van de CDO en weet via hem al direct een afspraak te
maken met Cheng om de volgende dag Chuk te bezoeken.

Cheng was van plan die dag naar Takeo te reizen maar gaat nu pas in de middag
zodat wij samen in de ochtend Chuk nog kunnen bezoeken.

Het zijn slechts 2 korte bezoeken aan de Moeder met 7 kindertjes en het
doorstuderende jonge meisje.



Moeder 7 kindertjes

Wederom alles netjes en schoon om het huisje heen. Moeder is uitwerken en de
oudste dochter van 14 moet op de kleinste passen maar gaat niet meer naar school .
Cheng gaat toch kijken of daar nog iets aan te doen is om haar ook wat langer op
school te houden al is het maar Engelse les volgen in de namiddag. Verder is wat
extra steun zeer welkom voor boeken en schoolkleding naast de dagelijkse behoefte
waarvoor ze al een maandelijkse ondersteuning van ons krijgen

Doorstuderende meisje

Helaas als wij daar aan komen is ze er niet Ze is naar Siem Reap werk zoeken .

Deze jonge dame heeft het vorige schooljaar afgesloten met de HOOGST haalbare
cijfers. Cheng is daar boos over en met name dat ze hem niet geinformeerd hebben .
Het probleem is dat haar directe omgeving het nut niet in zien van doorleren en direct
geld per maand veel belangrijker vinden. Wat te doen is moeilijk maar gelijk de moed
maar op geven gaat mij echt te ver zo ook Cheng.

Cheng gaat het verder uitzoeken samen met de directeur van de school.

Ik laat wat ondersteuning achter mocht wat extra overredingskracht nodig zijn.

Later hoor ik dat ze toch weer naar school gaat, ze heeft nieuwe schoolkleding
boeken en een eigen fiets gekregen en Cheng houdt haar samen met de directeur van
de school in de gaten.

Ik hou er een beetje dubbel gevoel van over maar gelukkig zijn de bedragen niet al te
groot

De uitbreiding van de plaatselijke school is gereed zodat nu zeker ook de laatste 3
schooljaren in het dorp gevolgd kunnen worden en het meisje de komende jaren
gewoon in het dorp kan blijven wonen.

Op het moment dat ik in Siem Reap aankomt zijn Jaap en Jan aan het helpen met de
bouw van het mede door ons gefinancierde Naaischooltje in Champeij Takeo.

Ik wil graag Jan en Jaap nog in Phnom Penh ontmoeten voordat zij weer naar thuis
gaan en reis gelijk door naar Phnom Penh,

Jan en Jaap zijn twee leeftijdgenoten die al jaren ook 2 maal per jaar naar Cambodja
reizen om gezamenlijk met Cambodia Dutch organisatie (CDO) ondersteuning te
bieden. In Nederland proberen ze hier en daar wat donaties te krijgen om dan
vervolgens in overleg met CDO deze in Cambodja om te zetten in hulp zoals toilet
bouwen etc.

Takeo

Ik reis direct door naar Phnom Penh en dezelfde avond ontmoet ik Jan en Jaap

Ze zijn de dag ervoor terug gekomen uit Champij Takeo en zijn zeer te spreken over
de vooruitgang die gemaakt is met de bouw van het Naaischooltje.

We wisselen leuke dingen uit en gaan zeker in de toekomst meer contact met elkaar
houden. Ze vertrekken de volgende dag terug naar Nederland en ik laat mij 's
morgens ophalen door Reth en gaan met de tuk tuk naar Takeo



Eerst nog even inkopen gedaan voor de meiden van de naaischool (koek snoep ect)
Zeer blij verrast het gebouw is klaar Het is een geheel ijzeren constructie zowel voor
de wanden als het dak met kunststof wanden en een mooi golfplaten dak met een
betonnen fundering en een mooie betegelde vloer. Het enige wat nog ontbreek is de
elektriciteit.
Kim Lang die hier alles regelt zegt dat de elektriciteit het komende weekeinde wordt
aangelegd.
We gaan gezamenlijk weer boodschappen doen voor de Naaischool Stoffen garens
ritsen en boeken schiften en pennen etc voor Engelse
Ik laat nog een donatie achter voor een aantal voedselpakketten voor over een paar
maanden, Jan en Jaap hebben een week gelegen ook al een aantal pakketten
uitgedeeld .
Kim Lang brengt mij ook nog bij een paar schrijnende gevallen kwa huisvesting.
Ik zit echter voor dit jaar aan mijn donatieplafond en kan niet veel meer doen. Ik laat
nog een donatie achter om het ergste te verhelpen. Kim Lang zal dat zeker netjes
doen.
Daarnaast moet ik ook op een rijtje krijgen hoe hier precies met mijn donaties om te
gaan zeker als het om wat grote bedragen gaat. Ik ben bang dat het dan officieel via
Jan en CDO Cambodja moet lopen wat waarschijnlijk een fee gaat kosten voor de
CDO organisatie Cambodja maar ook belast wordt door de Cambodjaanse overheid
die een belasting heeft ingevoerd op alle donatie en ontwikkelingshulp in Cambodja.
HOE VERZIN JE HET Hulp aan eigen bevolking belasten.
Ik krijg in het verdere verloop van mijn reis door van Kim Lang dat de elektriciteit is
aangelegd en ze zijn verhuist naar de nieuwe locatie zodat het nu definitief in gebruik
1s.
Verder een goed gevoel zeker over Takeo Champij en de wijze waarop Kim Lang hier
de boel regelt.

Tot Zover het jaar 2018



