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Deze maal een korte reis in Juni Juli van 6 weken daar ik in april mijn eerste reis heb
moeten afbreken i.v.m. ziekte en overlijden van mijn kleinzoon OLAF van 6 weekjes oud.
Gevlogen met Cathay Pacifics over Hong Kong en eerst 6 dagen in HCMC.

Daarna in één keer door via Yangon naar HEHO en Inle lake .

Tref een goede en stabiele situatie aan. Niet alleen het hotel loopt ook in het laag seizoen
redelijk goed. De andere zaken zoals de kleding van Mee Mee en de business van Ko Aung
doen het ook goed.

Blijf in Myanmar nu maar 2 weken en vervolgens 2 nachten Thailand en vervolgens 8
nachten Cambodja en de rest weer voor HCMC.

Myanmar en de projecten.

Let Mong Kwe Kliniek in Bergdorp

Dit keer niet bezocht wel informatie gekregen van de s.v.z.

De verpleegster is naar een ander dorp gestuurd en er is nu een verpleger die ook
geaccepteerd wordt. Wat dat betreft loopt het allemaal naar wens Dit alles onder
verantwoording van het plaatselijke ziekenhuis.

We krijgen wel een beetje de indruk dat hier en daar wat dingen door elkaar lopen. We
hebben de voorlaatste keer een ruim voldoende budget gegeven voor de bouw van toiletten
bij de kliniek die de laatste keer nog niet af waren,dak en de potten etc moesten nog
geplaatst . Wel nu ze hebben gewoon een budget bij de overheid aangevraagd en gekregen
voor de afbouw van de toiletten. Dus de toiletten staan er nu Het is de aziatische manier van
doen en wij hebben er mee te leven. Wel moet gezegd dat van overheidswege alle medicatie
in de ziekenhuizen gratis wordt verstrekt en ieder ziekenhuis moet een plan indienen ter
verbetering en al naar gelang de situatie wordt er geld beschikbaar gesteld.

Alles overziend besluiten we in dit dorp even pas op de plaats te maken en een mogelijke
uitbreiding van de plaatselijke school van 3 naar 6 klassen op de lange baan te schuiven.

Er is onvoldoende visie en management in het dorp aanwezig om zoiets op dit moment te
laten regelen en uit te voeren'.

Mein Thaunk Meisjes weeshuis

De mensen achter de Nederlanse organisatie Care for Children die Mein Thaunk veel
ondersteunt is nagenoeg vervangen door andere mensen. Daaronder een jonge Nederlander
die in Yangon woont en nu de boel hier begeleid.

Deze maal niet bezocht Uh Thai Tun ( de oprichter van het weeshuis) en Suzie blijven de
boel runnen. Het is aan hun om onze donatie van de voor laatste keer op de juiste wijze te
gebruiken.

Daw Gyi Daw Nge (Oude Dame)
Geen bezoek geen donatie.

Shwe Taung Tan Weeshuis klooster in Ayethaya

Via een lid van het comité achter dit klooster te horen gekregen dat van ons gebouw het dak
toch wel erg hard aan het lekken is.

Dit gebouw in 2009 door ons gebouwd en toen toch wel een erg goedkope golfplaat voor



het dak gebruikt.

We nemen onze verantwoordelijkheid voor het gebouw, alhoewel er geen druk op ons wordt
uitgeoefend dat te doen , en doneren een nieuw dak met betere kwaliteit golfplaten.

Ko Aung zal de reparatie op afstand begeleiden en de Monk zal het zelf laten uitvoeren.
Geef de Monk verder nog een kleine donatie voor de goede relatie.

De Monk klaag verder wat over een Duitse organisatie die hier ook actief is over de invloed
die ze willen hebben op de gang van zaken en dan vrijwilligers sturen om het te controleren.
Pas op “donor is NO boss”

Seitha Thukha weeshuis jonge Monk in Ayethaya

De fundering voor het nieuwe verblijf voor zo'n 60 meisjes waaraan na mijn laatste vertrek
in oktober is begonnen is al geruime tijd klaar.

Het blijft lastig hier om de juiste groep werklui te vinden en aan te sturen. Daarom nu de
Monk meer bij het proces betrokken en in samenwerking met hem een groep gevonden die
de week na mijn vertrek hier zullen beginnen met de volgende bouwfase.

Ook afgesproken dat de Monk meer de aansturing overneemt wij wat meer op de
achtergrond blijft. Moet gezegd dat de relatie met de Monk goed is.

Het beschikbare budget van de vorige keer is ruim voldoende om nu ook de volgende fase te
bekostigen.

Het is echt een aziatisch proces met veel geduld komen we wel waar we wezen willen.

Wel moet gezegd dat het heel mooi is wat deze jonge Monk in een tijd van 1 72 4 2 jaar heeft
weten op te bouwen. Begonnen met een hoop verblijven van Bamboe op een kaal stuk land
en nu bijna alles in steen gebouwd en nu ook begonnen met de bouw van zijn eigen klooster.

Myitta Mom Education Centre (Oude Engelse Leraar)

Hier verblijven een aantal weeskinderen en meisjes uit de bergdorpen om hier
vervolgonderwijs te volgen. Het is en goed georganiseerd schoon netjes voldoende goede
leiding en er wordt veel aanvullend veel onderwijs gegeven .

Ook deze maal de jonge Engelse lerares ontmoet die zeer enthousiast met de meiden bezig
is.

Fijn te zien dat het zo goed blijft functioneren. Laat ook deze maal een gepaste donatie
achter

Reis via 2 nachten Bangkok door naar Siem Reap Cambodja

Cambodja

Siem Reap

bezoek de volgende dag de Cambodia Dutch Organisatie die hier voor ons dingen regelt.
De organisatie zelf is erg druk met de bouw en inrichting van een nieuwe
verwerkingsfabriek voor al de Moringa producten die gemaakt worden .

Bezoek met de programmaleider ter plaatse de dorpen

Het CDO huis in Chuk wordt geheel nieuw gebouwd uit beton en steen voor de vrijwilligers
en de begeleiding daarvan voor het nieuwe gemeenschapshuis is de fundering gereed .
De omgeving van het ziekenhuisje en het schooltje zien er keurig en verzorgd uit.

Huisje voor moeder met 7 kindertjes

De vorige keer een nieuw huisje gedoneerd en is heel mooi geworden . Van de organisatie
ter plaatse al vernomen dat de moeder het in haar eentje met 7 kindertjes het niet redt en



toch wat structurele ondersteuning nodig heeft. Ik besluit dit gezin voor het komende jaar te
ondersteunen met een bedrag per maand Nu maar hopen dat de mannen die de kindertjes
maken NIET meer langs komen 7 is echt genoeg.

Gezin moeder 4 kindertjes Oudste dochter doorleren

Ook via de organisatie al geinformeerd over dit gezin.

Vader 'z jaar geleden overleden en moeder haalt dochter van school om toch wat bij te
verdienen om het hoofd boven water te houden. Hoofdonderwijzer van de school informeert
CDO omtrent dit geval en zegt dat de oudste dochter 14 jaar oud een slimme meid is die
eigenlijk door moet leren en dit zelf ook heel graag wil. Ik besluit ook dit gezin voor het
komende jaar te ondersteunen per maand zodat de dochter op school blijft.

Dit gezin woont echt in een bouwval dat niet meer is op te knappen en nieuwbouw de enige
oplossing is. Ik doneer voldoende geld om ook voor dit gezin een nieuw huisje te bouwen.

Naast deze donaties laat ik nog een donatie achter om een aantal naaimachines in Takeo te
repareren

Jimmy Village school Siem Reap
Bezoek het even heel snel maar ben in het weekeinde dus geen school. Deze keer geen
donatie.

Phnom Penh en bezoek Takeo

In Siem Reap reeds geregeld dat ik in Phnom Penh met de Tuk Tuk wordt opgehaald voor
mijn bezoek aan Takeo.

Wederom een zeer fijn bezoek en ontmoet nu ook de jongste dochter van de familie 18 jaar
en in augustus klaar op high Schoolin Takeo. Ze geeft nu al dagelijks Engelse les en spreekt
voortreffelijk Engels rustig en duidelijk in uitspraak, heel goed . Daarnaast gaat zij vanaf
Augustus de begeleiding van de vrijwilligers op zich nemen en in het weekeinde in Phnom
Penh studeren aan een universiteit voor lerares Engels.

Bezoek het vorige keer gedoneerde huisje voor een arm gezin wat erg mooi is geworden met
heel blije en dankbare mensen. Ook het gerenoveerde schoolgebouw is mooi en erg stevig
opgebouwd. Ik ga met de leidster van het naaischooltje en lerares Engels in een volgend
dorp inkopen doen.

Voor het naaischooltje stoffen garen naalden ritsen knopen etc, voor het komende - jaar.
Daarna schoolspullen voor de Engelse les van Kim Lang .

Als we terug komen heeft de moeder een 10 tal voedselpakketten klaar gemaakt met visolie
waspoeder zeep noedels etc en vullen we deze aan met ieder 15 kilo rijst totaal 3 balen van
50 kilo voor de 10 gezinnen.

Binnen de commune wordt er gewerkt met een zogenaamde armenkaart om in aanmerking
te komen voor zo'n pakket.

Ik breng zelf nog samen met Kim Lang een 5 tal pakketten weg en ga dan met de tuk tuk
terug naar Phnom Penh. De andere pakketten worden later door Kim Lang nog rond
gebracht.

Wellicht dat de volgende keer het andere bamboe schoolgebouw opgeknapt kan worden.

Reisverslag Oktober November 2017

Ditmaal via Londen en Doha naar HCMC gevlogen Terud gedeeltelijk met de A 380
dubbeldecks vliegtuig .



Na een paar dagen HCMC doorgevlogen naar Myanmar.

De ontwikkeling blijft gaande er wordt echt wel hard gewerkt aan het verbeteren van
de infrastrutuur. Een groot aantal fly over in Yangon ik denk een 1000 tal nieuwe
chinese bussen met alleen een chauffeur in een uniform en naamplaatje en de mensen
betalen door in een doorzichtbare box geld te gooien .De mensen in de bussen en ook
in het verkeer gedragen zich een stuk gedisciplineerde.

Met onze vrienden is alles best wel naar wens de zaken lopen goed .

Ze hebben het plan om volgend jaar naar Nederland te komen

Verder de periode in myanmar afgesloten met z'n drieén met 3 nachten Ngapali

Beach en daarna weer eens 2 nachten 1 dag in Yangon geweest.

Projecten Myanmar

Da Ma Wi Do weeshuis van de 3 oude dames (één over)

Een kort bezoekje gebracht en ze is still alive en doet het verbazingwekkend goed
Ze weet hoe te doen en respect te krijgen van de mensen en donors.

Haar wel moeten vertellen dat mijn broer ( die haar ook regelmatig bezocht)is
overleden . Ik laat een gepaste donatie achter.

Shwe Tan Taung weeshuisklooster in Ayethaya.

De Monk is op semenairie in India en daarom een bezoek minder zinvol wel is het
dak gerenoveerd met nieuwe dakplaten waarvoor we de laatste keer een grote donatie
hebben gegeven . Kunnen die kinderen ook weer droog slapen .

Dit keer dus geen bezoek en geen donatie.

Le Mong Kwe Medische hulppost in bergdorp

Zoals de vorige keer al vermeld is de verpleegster vervangen door een verpleger die
geaccepteerd wordt door de bewoners. Verder blijft de kliniek goede ondersteuning
krijgen van het verantwoordelijke ziekenhuis waaronder het valt . Uiteindelijk
kunnen we wel zeggen missie geslaagd er is medische hulp in deze bergdorpen .
Om hier verder nog wat te verbeteren aan school etc moet eerst de leiding van het
dorp veranderen en dit zelf willen. Op ons initiatief is het gedoemd te mislukken.
We blijven de dingen volgen .Geen bezoek Geen donatie

Myita Mon weeshuis/Hostel (Educatie Centrum )

Iedere keer prachtig om te bezoeken.

Allemaal meiden van zo'n jaar of 6 tot 16 jaar een aantal echte wezen maar ook
meiden uit de bergdorpen om hier hun highschool te kunnen af maken.

Ook weer de jonge enthousiaste Engelse lerares daar ontmoet .verder voldoende
leiding van wat oudere dames. Ik denk dat zowel het comité van oud leerlingen als
wel een Duitse organisatie hier voldoende ondersteuning geeft

Ik laat een gepaste donatie achter .

Seitha Thuka Weeshuis klooster
Hier toch blij verrast met de voortgang. Ik had in de tussentijd weinig gehoord over



de situatie dan alleen dat de samenwerking met de Headmonk nu weer te wensen
overlaat ( hij staat niet toe dat de arbeiders 's nachts in het klooster verblijven}

De vorige keer was de fundering klaar. Nu is het gebouw een heel eind af en moeten
nog de dakplaten aangebracht worden de wanden aangesmeerd de definitieve vloer
gestort en ramen en deuren aangebracht . Best nog wel een hoop werk maar er is
goede vooruitgang.

Maar het mooist van alles is dat het gebouw iets kleiner dan gepland wordt maar
daarvoor bouwen we een aparte toiletgroep en wasgelegenheid bij het gebouw.

Het geheel staan redelijk aan één kant van het kloosterterrein en wel zodanig dat met
een hek het geheel 's nachts kan worden afgesloten van het klooster .

Hierdoor is het gebouw uitermate geschikt voor de meisjes daar vrouwen en meisjes
's nachts NIET in een klooster mogen slapen maar wel in een afgesloten terrein bij het
klooster.

Ik verhoog onze donatie om de volgende bouwfase te bekostigen

Met aziatisch geduld komen we waar we wezen willen en ben blij dat waarschijnlijk
de meiden het geheel gaan gebruiken.

Mein Thaunk
Niet bezocht geen informatie Geen donatie

Aanschuiven bij ouderen donatie

Verder ben ik nog aangeschoven bij een grote donatieceremonie voor ondersteuning
van alleenstaande ouderen met voor een ieder een doos met traditionele medicijnen.
Het geheel omvat een 100 stuks waarvan wij er 50 voor onze rekenimg hebben
genomen voor een donatie van € 200,=

Cambodja

Na 3 nachten Bangkok met het busje naar Siem Reap.

In verband met de komende verkiezingen zijn er geen wat grotere dingen mogelijk
Op lokaal niveau worden er geen besluiten meer genomen.

Ik bezoek met de plaatselijke programma leider de verschillende dingen die ze hier
voor ons uitvoeren

Het door de hier actieve organisatie geplande community Centre bij het ziekenhuis is
klaar. Het is wel een stukje kleiner geworden dan gepland. Een eenvoudig maar
solide gebouwtje met 2 kamers en mooi terras en toilet voor mensen die moeten
aansterken bij het ziekenhuis dan wel even de thuis situatie met hun kinderen moeten
ontvluchten (huiselijk geweld).Nu zien hoe de community dit gaat gebruiken.

Heel fijn om te zien dat de plaatselijke school vant grade 9 wil uitbreiden naar grade
12 .Voor het eerste uitbreidingsjaar grade 10 wordt nu gebruik gemaakt van het door



ons een paar jaar geleden gerenoveerde schooltje voor Engelse les . Hopen dat
uitbreiding naar grade 12 doorgaat Er moeten dan wel 3 klassen bijgebouwd worden.

Gezin met 7 kindertjes

Bezocht en treft een mooie schone omgeving aan rond het gedoneerde nieuwe huisje
van een jaar geleden . Staan eenvoudige plantjes voor de ramen en het is schoon . Er
zijn 3 kindertjes thuis de rest naar school en moeder is geld verdienen met rijst
oogsten ( het is oogsttijd). Een keer wat extra ondersteuning zou hier heel goed van
pas komen en ik laat hiervoor een voldoende bedrag achter. De vorige keer
afgesproken maandelijkse donatie loopt nog een half jaar door.

Gezin met meisje dat op school blijft

De vorige keer naast structurele steun voor een jaar een nieuw huisje gedoneerd . Zijn
recent begonnen met de ophogen van de grond waar het moet komen . Toch een eis
van de lokale leiding om daar nieuw te mogen bouwen . Moeder is geld verdienen
met de rijstoogst maar tref de dochter wel thuis. Ik zie een blij en dankbaar meisje .
Ik ben blij dat ze voor het volgende schooljaar gewoon in het dorp naar school kan
blijven gaan nu de plaatselijke school is uitgebreid met het tiende leerjaar. Ik laat ook
voor dit gezin een bedrag achter voor wat extra ondersteuning. De maandelijkse
ondersteuning loopt nog een halfjaar.

Gezin van de Woodman

De programma leider breng mij ook bij het gezin van de z.g. Woodman

Een wat minder begaafd man met vrouw 4 kindertjes en een moeder die ziek in het
armzalige hutje ligt. Hij verdient wat door op zijn oude fiets ver in de bossen hout te
zoeken en te verkopen als brandhout. Hij heeft geen verdere inkomsten om zijn
gezinnetje te onderhouden. Hij heeft direct wat ondersteuning nodig voor zijn zieke
moeder en een te kort in zijn eerst levensbehoefte .(Rijst).lk laat ook voor dit gezin
een bedrag achter voor extra ondersteuning.

Verder staan er in Takeo 3 kapote naaimachines waarvoor wij de reparatiekosten op
ons nemen.

Ik laat cash geld achter om de boven omschreven ondersteuning naar inzicht van de
plaatselijke organisatie uit te voeren.

TAKEO

Doorgereisd met het busje naar Phnom Penh en vanuit hier met de tuk tuk Takeo
bezocht.

Wederom een heel fijne ervaring met gemotiveerde mensen die hier de dingen
uitvoeren

Het vrijwilligers Huis ziet er keurig schoon en netjes uit maar even geen vrijwilligers
1.v.m. De komende verkiezingen .

Naaischooltje

Het naaischooltje loopt goed met een leuke groep van zo'n 12 jonge meiden. Ik breng



van uit Phnom Penh wat koekjes en snoep voor ze mee.

Het blad van de kniptafel is helemaal kapot en ik besluit het te laten vervangen

Het gebouwtje van het naaischooltje heeft zijn langste tijd gehad maar nu even niet
dat is voor de toekomst

Doen gezamenlijk inkopen voor stoffen ritsen garens en overige benodigdheden voor
het naaischooltje

Engelse Les

Het door ons gerenoveerde schooltje wordt dagelijks gebruik voor Engelse les, Het

tweede gebouw is ook aan renovatie toe maar nu even niet er is slechts één teacher
beschikbaar dus nu geen prioriteit.

Wel kopen en naast de gewone schoolbenodigdheden zoals schriften pennen ect een
nieuw whiteboard met stiften voor het schooltje .

Ondersteuning arme gezinnen

Er is een systeem met een armenkaart om te bepalen wie wel en wie niet in
aanmerking komen voor een voedselpakket .

We kopen 3 balen van 50 kg rijst en laten door het plaatselijke winkeltje 10
voedselpakketten klaar maken met 0.a noodles waspoeder, visolie en dat soort dingen
en in een ieder pakket komt 15 kg rijst.

Samen met de plaatselijke mensen bezorg ik nog zo'n 5 tal pakketten en de overige
doen ze later zelf

Vervolgens weer 2 uur terug in de tuk tuk. Het moet gezegd de weg is stukken
opgeknapt en heb het mondkapje voor het stof niet nodig gehad. Toch een beetje
vooruitgang in Cambodja?



